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Aan: Gemeenteraad <Gemeenteraad@hollandskroon.nl> 

Onderwerp: Uithuiszetting Syrische vluchteling  

Geachte lezers,  

Vanmiddag bereikt mij het bericht, dat een lastig gevonden bewoner uit Kolhorn, een brief heeft 

gekregen,  dat hij bij zijn eerst volgende psychotische aanval, zijn huis uit gezet gaat worden? Deze 

persoon heeft al heel vaak om hulp gevraagd voor zijn psychoses, is ook door de politie verschillende 

keren naar de ggz gebracht na een psychose, maar stond dan binnen een half uur weer totaal verrot 

en hulpeloos voor de deur van zijn huis. Deze man heeft de meest vreselijke dingen meegemaakt in 

Syrië, waaronder oa. Het uitmoorden van zijn familie voor zijn ogen. Spreekt redelijk goed 

Nederlands, was in Syrië  onderwijzer, maar weet weg nog steg, en raakt door zijn psychische 

toestand in problemen, die hij niet Zelf kan oplossen.  Nu werd hij in Kolhorn, de Meekrapstraat, 

gedropt, zoals bekend is, een dorp waar niets te doen is voor alleenstaande vreemdelingen.  Hij werd 

daar geplaatst, alleen en van alles en iedereen verlaten, en toch heeft hij zich erg ingezet om hier te 

aarden. 

Maar,  

Door zijn buren is hij aan de drugs gekomen en geraakt, die hij ging gebruiken om zijn pijn en leed te 

verzachten, en raakte hierdoor uit zijn goede doen.  

Die zelfde buren, zijn nu degenen die klagen, over dat deze goede hulpeloze en radeloze jongen, 

lastig is, en bij de eerste scheet die dwars zit de politie bellen en klachten indienen bij woning 

stichting.  

Ach, deze mensen zijn helaas niet wijzer, gebruiken ook drugs en drank, dus? 

MAAR              waar blijft de gemeente, met hulpverleningsdiensten, en hoe kan t, dat deze man, die 

in de bureaucratie, de weg helemaal 

niet weet, als hulpzoekende niet begeleid wordt?  

Ik vind het een heel grote schande. Wel binnen halen, in een dorp laten wonen, waar niets te 

beleven is voor een alleenstaande vluchteling, die hier letterlijk en figuurlijk gek wordt van 

eenzaamheid, en ziek is geworden in zijn hoofd, en helemaal geen enkele hulp wordt aangeboden. 

Moet hij eerst dood gaan of weer door een door de drank benevelde buurman in elkaar geslagen 

worden, omdat deze man naar zijn vrouw keek, voordat de gemeente Hollandse Kroon misschien 

wakker wordt, maar nog  geen hulp aanbieden, Maar wel dreigen deze man op straat te zetten. 

De klachten over een drugsdealer, in dezelfde straat, waarvan de klanten en hijzelf voor heel veel 

overlast zorgen, wordt helemaal niets gedaan, terwijl zij voor een behoorlijk onveilige situaties 

zorgen met drugs afval en heel hard rijden, door een 30km zone, waar kleine kinderen spelen en 

oudere mensen lopen. Vreemde manier van omgaan met mensen? 

Ik zou graag zien dat hier heeeeeel veeeeel actie op wordt ondernomen, zodat er voor deze man 

uitzicht is, op een redelijk normale toekomst.  

Ik hoop dat u iets doet met deze klacht,  

En verwacht zeker een persoonlijke reactie, geen automatisch antwoord dus, van u. 

Afzender bekend bij Griffie 


